Wy

Bosseschool

Ben jij een enthousiaste en betrokken leerkracht die jonge kinderen met plezier en vertrouwen wil laten
starten op de basisschool? Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij?

De Bosseschool is een christelijke basisschool in Middelharnis met ruim 400 leerlingen, verdeeld over 17
groepen, waarvan vijf kleutergroepen. We zijn een Kanjerschool, waar we samen met ouders werken aan een
positief en veilig schoolklimaat. Vanuit onze christelijke waarden helpen we leerlingen om te groeien — in
leren, in zelfvertrouwen en in omgang met anderen.

Ons team werkt met plezier en vertrouwen samen. We bieden modern traditioneel onderwijs met ruimte voor
vernieuwing en eigentijdse inzichten.

Vanaf januari 2026 zoeken wij een leerkracht voor onze instroomgroep kleuters. In deze groep vang je onze
jongste leerlingen op en begeleid je hen in hun eerste stappen op school. Je biedt veiligheid, structuur en
uitdaging, afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van elk kind.

Je werkt nauw samen met de collega’s van de kleuterbouw en bent onderdeel van een warm en betrokken
team.

Wij zoeken iemand die

liefde heeft voor het jonge kind;

een veilige en stimulerende leeromgeving weet te creéren;
enthousiast samenwerkt met collega’s en ouders;

zich herkent in de christelijke identiteit van onze school;
openstaat voor de Kanjertraining en onze manier van werken.

Wij bieden

een betrokken en hecht team met oog voor elkaar;

een fijne werksfeer waarin vertrouwen en samenwerking centraal staan;
ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen;

een baan voor 4 dagen per week (wtf 0,7);

inschaling volgens de cao primair onderwijs.

Enthousiast?
Wil jij bijdragen aan de groei en bloei van onze jongste leerlingen?
Stuur dan je sollicitatie (met motivatie en cv) naar Leny Heemskerk l.heemskerk@bosseschool.nl

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Leny Heemskerk of Lindsay Verduijn via 0187-484881

We kijken uit naar je reactie!
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